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Paradijs op aarde.

Op zondag 20 november jl. sloten we met het feest van
Christus Koning het kerkelijk jaar af. Elk jaar voor ons weer
een bijzonder moment. De dag ook waarop wij ons jaarlijks
Ceciliafeest vierden. En dat deden we dit jaar met alle
actieve koorleden, wat ik erg fijn vond.

Op deze dag bleek maar weer eens ten overvloede dat het
gewoon functioneren binnen de eucharistie ons eigenlijke
en eerste doel is. Dat is wat velen onder ons ervaren en
waar zij zich jedere keer opnieuw voor willen inzetten. Dit
kwam ook tot uiting in de mooie woorden die pastoor
Seidel tot onze drie 50-jarige-jubelarissen richtte.

Zo heeft het dan ook kunnen gebeuren dat wij als kerkkoor
al zo'n lange tijd bestaan. Tevens sterkt dit mij in de
overtuiging dat er voor het koor ook in de nabije toekomst
een taak is weggelegd, zoals we dat al sinds 1924 als Sint
Jozefkoor gedaan hebben, die wij graag op ons nemen:
“Cantate Domino” (zing voor de Heer).

Daarom ook kijk ik nu al uit naar het komend Kerstfeest.
Hoe treffend werd in de Gregoriaanse gezangen van de
afgelopen weken tijdens de advent - met de stapeling van
het ‘Rorate’ toch wel als hoogtepunt - de komst van de
Messias aangekondigd en voorbereid. En nu is het dan
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eindelijk zo ver; het is Kerstmis. Een feest, een gebeurtenis
met zijn eigen boodschap. Wij zeggen tegen elkaar: “Zalig
Kerstfeest” en daarmee geven wij de Kerstboodschap door,
want die wens betekent: ik wens jou de vrede toe, die het
kerstkind Jezus kwam brengen.

« Wij weten allemaal dat die vrede nog ver zoek is in onze
wereld en je krijgt soms de indruk dat sommige mensen die
vrede niet eens willen. Het kerstverhaal, dat kennen we
allemaal; dat hebben we zo vaak gehoord. Bij Bijbelverhalen
moet je niet proberen te weten te komen of dat historisch
wel zo gebeurd is. De bijbel is geen geschiedenisboek en je
moet het dus ook niet als zodanig lezen. Twee van de vier
evangelisten, Matheus en Lucas, schrijven iets over de
geboorte van Jezus. Van essentieel belang is ons af te vragen
wat zij bedoelen met dit verhaal; daar gaat het om.

De groten der aarde wisten niets van de geboorte van de
Verlosser, maar wel de herders en dat was een groep
mensen met een slechte reputatie, algemeen veracht, een
soort tweederangs volk. God kijkt anders tegen de dingen
aan; God heeft oog voor wie de mensen geen oog hebben.
Minachting is vaak het lot van hen, die in Jezus’ naam
proberen de wereld iets menselijker te maken. Hij wilde
vrede en vreugde voor iedereen. *

Dat is wat ik jullie allemaal van harte toewens; maar dit
vraagt dus ook inzet van ons allen ............. pas dan zal de
wereld veranderen in een paradijs.

Een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar toegewenst!

Theo Bastiaans,
voorzitter.

* getnspireerd door een artikel van pater vd. Eikhof.




Rooster

za. 24-12

zo. 25-12
za. 31-12
zo. 01-01
za. 07-01
zo. 08-01
za. 14-01
zo. 15-01
za. 21-01
zo. 22-01
za. 28-01
zo. 29-01
za. 04-02
zo. 05-02
za. 11-02

zo. 12-02
za. 18-02
zo. 19-02
za. 25-02
zo. 26-02
za. 03-03
zo. 04-03
za. 10-03
zo. 11-03
za. 17-03
zo. 18-03

Kerstavond:

géén repetitie, maar ...

20.30 uur inzingen,

21.00 uur kerstliederen,

21.30 uur H.Mis

Eerste Kerstdag

géén repetitie

géén Eucharistieviering in de Sint Jozefkerk
repetitie

Openbaring des Heren

repetitie

Tweede zondag door het jaar

repetitie

Derde zondag door het jaar

géén repetitie

Vierde zondag door het jaar

repetitie

Vijfde zondag door het jaar

repetitie, aansluitend
Ledenvergadering. (*)

Zesde zondag door het jaar

repetitie

Zevende zondag door het jaar (carnaval)
géén repetitie

Eerste zondag van de veertigdagentijd
repetitie

Tweede zondag van de veertigdagentijd
repetitie

Derde zondag van de veertigdagentijd
repétitie

Vierde zondag van de veertigdagentijd




ma.19-03

za. 24-03
z0. 25-03
za. 31-03
zo. 01-04

()

Feest van Sint Jozef

19.00 uur H. Mis.

repetitie

Vijfde zondag van de veertigdagentijd
géén repetitie

Palmzondag

De datum van de jaarvergadering is onder voorbehoud.
Te zijner tijd ontvangt U een uitnodiging met relevante

stukken.

Verjaardagen

31 december Jos Leenen

21 februari  Hans van Saaze
21 maart Wim Dor

22 maart Jan Swinkels

24 maart Wim van Hugten
15 april Rien Lieffering

Bestuur, dirigent en leden feliciteren jullie van harte en wensen
jullie een fijne verjaardag toe.




